
 
                                 Daar gaan we dan. 

                        Op naar Landal Aelderholt 

 

                    De PRETPARKEN EN DIERENTUIN VAKANTIE 

                     VAN 30 AUGUSTUS TOT 6 SEPTEMBER 2024 

 
 

 

 

 
                                                  

 



                                           WELKOM! 

 

 

                                                

 

 
 



 

DAG 1 
 
Nadat we netjes op tijd zijn vertrokken, pikken we onderweg Sasja op. 
Aangekomen op ons vakantieadres wordt onze laatste  vakantieganger Joël 
door zijn broer gebracht en kan de vakantie  beginnen. 
De eerste twee gezellige dagen worden begeleid door Ilonka en Jan. 

Al snel worden de kamers verdeeld, de eerste kennismaking is een feit. Dan  
koken Jan en Ilonka samen een heerlijk maaltje. Twee soorten soep en 
heerlijke broodjes met knakworst. Smullen dat we deden. Na het eten 
hebben we nog even een wandeling over het park gemaakt. Het weer is 
aangenaam en bij terugkomst in het huisje pakken we nog wat te drinken en 
zoeken langzaam ons bed op. Slaap lekker en tot morgen. 

 

 



Dag 2 
Jan maakt heerlijk van de hele doos eieren heerlijk een pan vol roerei. Rogier 
houdt het allemaal goed in de gaten. 

Gesterkt door het smakelijke ontbijt gaan we naar Orvelte! 

Wat een leuk dorpje is dit, even een groepsfoto. 
Lachen………Het park Orvelte lijkt op een soort 
openlucht museum “Hoe was het leven vroeger”.... 
Ook is er een dierentuintje waar Rogier zo stoer is om 
een echte slang te aaien. Naast de slang waren er ook 
stinkdieren en heel veel zwaluwen.  



Na alle  indrukken van dit prachtige mini dorpje krijgen we zin in  een lekker 
“welkomst” gebakje De dag vliegt voorbij, en voor we het weten zijn we toe 
aan het bezoek van restaurant “Het Wapen van Aelden”. Dat wordt smullen 
geblazen..... 

 

 

In het restaurant had Jeroen een verrassing geregeld voor Jan en Ilonka 
omdat dit de laatste avond is dat zij er zijn en morgen worden overgenomen 
door de andere reisbegeleiders. Jan en Ilonka kregen een heerlijke ijscoupe 
met vuurwerk erin. Fantastisch, bedankt. 



Dag 3 
Vandaag is de dag van het afscheid van Jan en Ilonka en de kennismaking         

 

                     met Angelique, Frans en hun hondje Jacky 
 
 
Maar natuurlijk niet voordat er hartelijk afscheid wordt genomen van Jan en 
Ilonka 
 

                     

 

                     



 

 

Frans en Angelique hangen de  pamfletten  van de pretparken en dierentuin  
week op de kast, zodat iedereen kan zien wat er deze week op de planning 
staat. 
Alle dagen zijn duidelijk, behalve 1 dag dat is de verrassings dag!!! 
Waar gaan we naar toe die dag?? Spannend!! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nu is het eerst tijd voor de Hollandse hit Bingo. 
Het is een gezellige boel en de prijzen vliegen iedereen om de oren 
We worden zelfs getrakteerd op een optreden van onze charmeur Jeroen 
 

 

 

 



Nadat vele ballades de revue zijn gepasseerd heeft eigenlijk iedereen zin om 
een duik te nemen in het Landal zwembad. Dus zo gezegd zo gedaan, 
iedereen vermaakt zich uitstekend...   
 

 

 

Frans heeft een heerlijke pan macaroni gekookt dus het is smikkelen 
geblazen. Iedereen duikt rond 22.00 uur zijn bed in want morgen gaan we 
naar.... 
Wildlands in Emmen 



 

 

 Dag 4 
 

 

 

 

Om 7.00 uur wordt iedereen 
door Frans en Angelique 
gewekt....(het zijn nu 1 maal 
vroege vogels.....) 
Even een lekker ontbijtje en 
dan.... 
Op naar Emmen waar we met z'n 
allen om 10,00 uur arriveren. 
Het is er heerlijk rustig en 
prachtig weer. Wat een mazzel! 
De foto's spreken boekdelen over 
de geweldige dag die we samen 
hebben 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

De vlinders gaan zelfs op je zitten. Kijk 

eens hoe mooi. 

 

We hebben een groot aantal verschillende 

dieren in dit park mogen bewonderen. Echt 

een leuk dierenpark. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vreemde vogel, hihihi 



Even met een autootje op rails door het park. 



 

 

 Wat een prachtige dag....een dag met  herinneringen om nooit meer te 
vergeten....Rond  17.00 uur zijn we thuis waar Frans een heerlijke stapel 
pannenkoeken bakt met spek, /kaas en spek/ alle combinaties worden 
uitgeprobeerd en heerlijk gevonden met poedersuiker, stroop en jam 
Met rond gegeten buiken rollen we op tijd het bed in  want morgen.... 
morgen is het onze VERRASSINGS dag!!! 



 
Dag 5 
 

 

 

7.00 uur …..Een luid “Stille Nacht Heilige Nacht “galmt door ons Landal huis 

 

 
 

 Frans en Angelique komen luid zingend binnen.....”Vrolijk kerstfeest”...!! 
Iedere kamer die wordt geopend kijken verbaasd naar de twee vreemde 
snuiters die op dinsdag 3 september verzinnen dat het kerstmis is......, maar 
ja het is tenslotte Verrassing dag, dus dan kun je alles verwachten.... 



 

Gezellig aan het kerstontbijt met heerlijke broodjes en meezingen met de 
kerstliedjes wordt al snel door iedereen gewaardeerd. 
 

 

 

Goed gemutst stapt iedereen in de bus op weg naar de eerste verrassing.... 
na een half uurtje rijden zijn we op de plaats van bestemming 
“Wat leuk!!”, roept iedereen in koor. “We gaan met een Tram tractor een 
rondrit maken”, legt Angelique uit. 
Een rit van anderhalf uur volgt “de paden op, de lanen in”, en de sfeer zit er 
in....Joël, is vandaag de gangmaker, vele ballades passeren de revue, en er 
wordt luid meegezongen. 
 



 

 

Dan op naar de volgende verrassing....Na weer een half uurtje rijden komen 
we aan bij.... De GEVANGENIS!! 
Het gevangenis museum is wel heel spannend! 
Joël twijfelt of hij wel verder wil, maar na een telefoontje met zijn vader is hij 
gerustgesteld en loopt hij dapper mee. 
Het is een zeer indrukwekkende middag om met z'n allen door het museum 
te lopen en in isoleer cellen te staan en zelfs een rit te maken met de 
boevenbus... 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wat een dag, wat een dag...., moe van alle indrukken en schor van het zingen 
rijden we als afsluiting van deze fantastische verrassingsdag richting Emmen 
waar we  in een heerlijk restaurant eten. Weer zo'n dag om nooit meer te 
vergeten........ 
 



 

 Dag 6 
 

 

Weer op tijd uit bed met z'n allen, met een beetje rode oogjes waar de slaap 
nog niet helemaal uit is, eerst lekker ontbijten en dan op weg naar attractie 
park Slagharen 
We hebben een heerlijke dag, we swingen en we draaien tot we er misselijk 
van worden en even een pauze nemen om  toch wel een paar heerlijke 
poffertjes te eten. We glijden met de Monorail en kabelbaan hoog over de 
mensen heen en zien een prachtige show waar iedereen heerlijk mee danst 
en Joël zelfs verliefd wordt op Rosie de mooie danseres. 
 

 



 

 

 



 

Op grote hoogte in de kabelbaan... 



 

 

 

                          Dansen en swingen met Rosie 
                               



                               



 

 

 

  

Dag zes  is achter de rug... na een heerlijke maaltijd (Frans heeft chinees 
gehaald), ploffen we weer op tijd het bed in, op naar het laatste park 
morgen.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 7 
 

 

Daar gaan we weer....swingen en draaien in een heel leuk attractie park 
Drouwenerzand.... Dit park heeft een “All inclusief”, dus... we kunnen straks 
eten en drinken wat we willen.....Heerlijk!!! 
De kroketten, frikandellen, frites, hamburgers, ijs en drinken.....pffff, we 
kunnen er geen genoeg van krijgen..... 
Maar eerst is er werk aan de winkel!! Met z'n alle draaien en  walsen we 
weer tot we  misselijk worden..... en niet te vergeten griezelen in een echt 
spookhuis....brrrr 

 

 



 



 

Zwieren en swingen geblazen 
 

 

 



 

 
 

Nog draaierig van de dag gaan we weer met de bus naar ons huis, want de 
afscheidsavond breekt is aangebroken ….snik snik... 
Wat hebben we genoten en veel beleefd. Als in een sneltreinvaart sjeesde we 
genietend door de week. 
Als vreemden kwamen wij bij elkaar en als hechte vrienden nemen we 
afscheid.... 



We drinken nog 1 maal samen een biertje ….proost!! 

We zingen nog een liedje …. 



Frans en Angelique genieten van de prachtige speech en het cadeau van 
Jeroen waarin Jacky ook niet wordt vergeten 

 



Bedankt allemaal ! 
Het was een geweldige reis 

Hopelijk tot de volgende keer!! 


